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De Franse illustrator Joëlle Jolivet 

kan internationaal al geruime 

tijd op veel waardering rekenen 

voor haar grootformaatboeken 

met talrijke uitklapvellen. Haar 

Beestenboek groeide uit tot een 

eigentijdse klassieker, beleefde 

vele herdrukken en verscheen 

vorig jaar in een jubileumeditie 

ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan ervan. 

Jolivets fantasierijke kleurboek Kleuralles werd in 

2011 door de Penseeljury bekroond met een Zilveren 

Penseel. Met haar imposante boek Ons lichaam 

stelt Jolivet wederom allerminst teleur. In heldere 

linosneden, ingevuld met een heel spectrum aan 

kleuren, zet Jolivet op aantrekkelijke, systematische 

wijze de opbouw van ons lichaam uiteen. Ze schaart 

zich daarmee in een eeuwenoude traditie van 

anatomische boeken waarin de geheimen van het 

menselijk lichaam werden ontrafeld en in kaart 

gebracht. 

Ons lichaam biedt een eigentijds vormgegeven 

ontdekkingsreis door het lichaam en is leerzaam 

voor jong en oud: waar bevinden zich immers je 

halfvliezige spier en draadvormige papillen? Door 

de trefzekere prenten, het fantastische kleurgebruik 

en de eindeloze uitklapmogelijkheden is het 

tegelijkertijd een feest om te lezen en te bekijken.
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Djenné Fila heeft als jonge 

illustrator al een mooi 

oeuvre opgebouwd met 

boeken die zijn opgevallen 

bij verschillende jury’s. Ze 

werd genomineerd voor de 

Woutertje Pieterse Prijs voor 

Schaduw van Toet en voor 

Een kleine geschiedenis van de 

mens door dierenogen. Schaduw van Toet werd ook 

genomineerd voor de Boon jeugdliteratuurprijs. Voor 

De vuurvogel ontving ze een zilveren European Design 

Award. Met Een kleine geschiedenis van de mens door 

dierenogen heeft Fila ook de Penseeljury overtuigd. 

De illustraties geven een extra dimensie aan de 

bijzondere invalshoek van dit grootse boek.  

Ze geven letterlijk en figuurlijk kleur aan de 
informatie. De afbeeldingen krijgen niet alleen de 

ruimte, maar voegen ook iets toe aan de rijke teksten 

van de veelbekroonde Joukje Akveld. En dat is al een 

kunst op zich. 

De geschiedenis trekt invoelbaar aan je voorbij 

door de emotionele lading van de illustraties: in de 

ogen van de dikdik lees je het gevaar van de ‘dieren 

op twee poten’ en de afbeelding van het dagboek 

van Anne Frank raakt je diep. Zo krijgt elk dier in 

elke episode van de wereldgeschiedenis een eigen 

sfeer, kleurenpalet, textuur en omlijsting mee. 

Met wisselende technieken, materialen, collages, 

sjablonen en stempels ontstaat zo de gelaagdheid in 

de afbeeldingen. Het zijn stuk voor stuk illustraties 

die raken. Een geslaagd boek!
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